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Een wit steentje 
 
Wanneer iemand in onze gemeente is overleden, wordt zijn of haar naam 

geschreven op een wit steentje. Deze steentjes worden in de kerk bewaard 

tot deze dag. Ze liggen nu voor in de kerk op de tafel bij een liturgische 

bloemschikking. Op de liturgische tafel staan de kaarsen met de namen van 

onze overleden gemeenteleden. Na afloop van de dienst mag de familie de 

kaars en het witte steentje meenemen. 

 

Het witte steentje wordt genoemd in Openbaring 2:17. Hier wordt een 

belofte aan de gemeente in Pergamum gegeven. "Wie overwint zal ik van het 

verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam 

staat, die niemand kent, behalve degene die het ontvangt."  

 

In Klein-Azië was Pergamum het centrum van de keizercultus. Op een berg 

midden in deze stad was een enorm tempelcomplex. Toen Augustus keizer 

was, werd dit tempelcomplex aan hem gewijd.  De keizercultus was geen 

vrijblijvend, onschuldig bedrijf. De keizer beloofde zijn burgers de Pax 

Romana, de Romeinse vrede, bescherming en welvaart.  

 

Maar dan moesten zij hem wel goddelijke hulde bewijzen, hun vrijheid 

opgeven en zich geheel en al onderwerpen aan zijn totalitaire macht. Zo 

werden zij een verlengstuk van die totalitaire macht. Naamloze pionnen op 

het schaakbord van de keizer. 

 

Bij aardse macht is voortdurend de dreiging aanwezig dat het eigene van de 

mens wordt uitgewist. In het Romeinse rijk werd de mens een ding, een 

gebruiksartikel.  

 

De belofte in Openbaring stelt het rijk van Jezus Christus in scherp contrast . 

tegenover dit Romeinse rijk 

 

Jezus laat zich kennen als degene die ieder van de zijnen bij name kent. Hij is 

de man die omgaat met mensen met een naam. Hij verblijft een nacht met 

Nicodemus en hij gaat eten met Zacheüs. Hij spreekt met Martha en Maria. 
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In zijn contacten leren we Jezus' geheim kennen, namelijk dat mensen in zijn 

nabijheid zichzelf durven te worden. Jezus brengt hen terug naar hun ware 

identiteit. Ieder mens wordt bij zijn of haar naam genoemd. De naam zegt wie 

iemand is. 

In aardse rijken worden namen soms vervangen door nummers, maar in het 

rijk van Christus komt het meest eigene van de mens tot zijn recht.  

Op die witte steen staat een nieuwe naam die ieder mens tot in zijn diepste 

kern weet te treffen. Een naam, die alleen Hij begrijpt die ons gemaakt heeft 

en hij die hem ontvangt. Dat wat niemand weet en wat we ook zelf vaak 

alleen maar bij benadering vermoeden, ons allerintiemste levensgeheim. Zo 

intiem en persoonlijk leidt God ons tot onze bestemming. God creëert geen 

kopieën, maar schept originelen. Zo zal iedere naam opgenomen zijn in het 

weten bij God.  

 

 

Ekelina van der Veen-Guikema, geb. 4  september 1926, overl. 9 februari 2018 

Catrientje Reina Bakker, geb. 10 mei 1914, overl. 19 februari 2018 

Elisabeth (Lieske) Luinstra-Westra, geb. 20 mei 1938, overl. 13 maart 2018 

Sijke Klazina de Jager-van der Molen, geb. 29 januari 1929, overl. 16 maart 2018 

Anna Lucretia Marijke (Anneke) Tuininga-Berends, geb. 30 maart 1947, overl. 30 april 

2018 

Antje Top-Huisma, geb. 14 september 1947, overl. 17 mei 2018 

Reertdina (Dinie) Schultinga-Koning, geb. 24 augustus 1932, overl. 20 mei 2018 

Doetje Zuidersma- Brandsma, geb. 3 augustus 1929, overl. 24 mei 2018 

Albert Gerrit (Ab) Vrieling, geb. 22 januari 1930, overl. 1 juli 2018 

Egbert Rebergen, geb. 30 september 1927, overl. 25 juli 2018  

Aafke Sietske Muller, geb. 7 december 1946, overl. 8 september 2018 

Jacoba van den Bos-Schaafsma, geb. 28 september 1923, overl. 1 oktober 2018 

Gretha de Vries-Schuitema, geb. 23 augustus 1942, overl. 3 november 2018 
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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aansteken van de tafelkaarsen door het kind van de zondag 
 
Toelichting op het liturgische bloemstuk door Joke Coenraads 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Allen gaan staan 

 
Zingen: In de veelheid van geluiden                                     Lied 283:1,3,5 

 
Moment van stilte 
 
Bemoediging en Groet        
Voorganger:     Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
Gemeente:   die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Voorganger:  die trouw is tot in eeuwigheid 
Gemeente:  en niet loslaat wat zijn hand begon. 
Voorganger:  Genade zij u en vrede 
   van God, onze Vader 
   en van Jezus Christus, onze Heer. 
Gemeente:  Amen. 

Allen gaan zitten 

Gebed          
     
Zingen: Alle eer en alle glorie                              Lied 305: 1,2,3 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Groet  
Voorganger:  De Heer zij met u. 
Gemeente:  Ook met u zij de Heer. 
 
Gebed   
 
Gesprek met de kinderen  
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Zingen: Lied van het Licht  

 
De kinderen gaan naar de nevendienst 

 
Schriftlezing:  Matteüs 5:1-12                  NBV
  

Toen hij [Jezus] de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten 
met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
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Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en 
van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden 
beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 
 
Zingen: Gods goedheid houdt ons staande                                    Psalm 107:1,4 

 
Overdenking    
 
Allen gaan staan 
 
Zingen:  Ik geloof in God de Vader                         Lied 340b 
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 

Allen gaan zitten 
Kinderen komen terug in de kerk 

  
DIENST VAN HET GEDENKEN 
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Inleiding op de dienst van het gedenken  
 
Gebed 
 
Meditatieve muziek:  Pie Jesu  (Fauré) 
 
Gemeenteleden die in de afgelopen twaalf maanden zijn overleden 
Voor elk gemeentelid dat we gedenken, ontsteken we een kaars aan de Paaskaars, 
teken van onze opgestane Heer.  
 

Mensen die naamloos gestorven zijn 
Ook voor de vele overledenen wier naam we niet kennen, ontsteken we een kaars 
aan de Paaskaars. 

 
Dierbaren die in ons hart voortleven 
 
Wie wil, kan voor een overleden dierbare een kaarsje aansteken. Tijdens het 
aansteken van de kaarsjes zingen wij herhaaldelijk: 
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Zingen:  Heer, herinner u de namen                             Lied 730 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Voorbede  
 
Inzameling van de gaven     Eerste collecte:      Diaconie 
    Tweede collecte:   Kerk 
 

ZENDING EN ZEGEN 
Allen gaan staan 
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Zingen:  Ga met God en Hij zal met je zijn             Lied 416:1,2,3,4 
 

Zending en zegen    
 
Zingen:   
 
 
 
 
 
Orgelspel 
 


